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21e jaargang nr. 3 – maart 2024 

 

OVER DE AKKER 

 

Wreedheid 

Alleen al zo’n woord boven een artikel kan 

de reactie oproepen om het niet te gaan 

lezen. 

Wreedheid is lelijk. Wreedheid tast al het 

goede aan. Wreedheid betekent schade  

die bijna niet te herstellen is.  

Wreedheid maakt koud en kil.  

Maar het is er. Het is er al van alle tijden.  
         Kruiswegstatie A. Servaes 

Ook in de Bijbel komen we wreedheid tegen.  

Zowel bij mensen als bij God. Waarbij ik alleen de wreedheid van God 

kan verdedigen, omdat zijn wreedheid altijd verbonden blijft met zijn 

eeuwige liefde voor de mensheid. 

Ik vraag mij af of mensen dat ook kunnen: wreedheid verbonden 

houden aan liefde voor alle mensen. Ik ben bang van niet, als je ziet 

hoe wreedheid bij mensen geen stopknop heeft. Omdat wreedheid je 

ziel veranderd heeft. Het besef over wat goed is en wat kwaad is, is 

verdwenen. Je ziet in de ander niet meer een medemens om mee te 

leven. 

Ook ik laat zo nu en dan het dagelijks nieuws over wat er gebeurt in 

Oekraïne, in Gaza, in Israël, in Soedan, in Myanmar, in Nederland, 

langs mij heen glijden. Of ik probeer de wreedheid van wat er gebeurt 

niet al te diep tot mij te laten doordringen. Het onvoorstelbare en 

ondragelijke leed, dat vaak het meest zichtbaar wordt in het verhaal 

van één mens. Het verhaal van gruwelijkheden, van alles verliezen, 

het verdriet, de wanhoop en de woede van één mens. 

 

We leven in de kerk toe naar Goede Vrijdag. Een gebeurtenis vol 

wreedheid, omdat wat goed en liefdevol is, wat wil genezen en 

opbouwen, wordt gedood op een verschrikkelijke manier. 
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Het wordt gedood door leugens, door onverschilligheid, door 

moedwillig kwaad, door wreedheid en door angst voor het eigen 

leven. 

We kunnen in de kerk over die wreedheid heen kijken, door ons te 

verheugen op de Paasmorgen. Want daar blijkt dat Liefde het laatste 

woord heeft. Op Paasmorgen krijgen we een teken van hoop dat 

wreedheid te stoppen is. 

In het dagelijkse nieuws, in de verscheurende verhalen over 

wreedheid, is het niet eenvoudig om iets te zien van liefde die 

overwint. En is het moeilijk om te blijven hopen en te blijven 

vertrouwen op een tijd dat het beter wordt. 

 

Hoe kunnen wij hoopvol blijven en ons verzetten tegen de vele 

vormen van wreedheid? 

Ons verzetten door overal op zoek te gaan naar liefde. Ons verzetten 

door middel van daden van liefde. 

De Bijbel helpt daarbij. Het verhaal van Jezus helpt daarbij. Omdat 

Jezus als geen ander steeds in de ander een waardevol mens zag. 

Omdat Hij in ieder mens een mens zag die Gods liefde waard is. 

Omdat Hij geen enkel mens haatte. In Hem is de liefde nooit 

verdwenen. 

Het antwoord op wreedheid is liefde. Liefde die niemand en niets 

uitsluit. Liefde die geen onderscheid maakt. De liefde van God die we 

hebben ontvangen in Jezus.  

 

Op de weg naar Pasen komen we wreedheid tegen, bijna ondragelijk 

veel wreedheid. 

Laten we er liefde, onvoorstelbaar veel liefde, tegenover zetten. 

Opdat er een nieuwe morgen vol licht aanbreekt voor de wereld. 

 

Ds. Ella Kamper 
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PASTORALE AANDACHT 

 

Ook bij goed nieuws kan er pastorale aandacht zijn. Om met elkaar 

dankbaar te zijn en blij te zijn dat een situatie verbetert of op zijn minst 

niet slechter is geworden.  

Dankbaar dat onder andere de operaties van Martien de Langen en 

van Janny Willemsen goed zijn verlopen en hun gezondheid hebben 

verbeterd. 

Voor degenen bij wie een operatie niet de verbetering van gezondheid 

heeft gebracht en voor wie nog wacht op een operatie bidden we om 

sterkte. 

Hermien Kardol is goed hersteld van haar gebroken enkel. Maar 

helaas is het niet mogelijk gebleken om na haar verblijf in de 

revalidatie weer terug te komen naar Driel. Ze verhuist naar een 

woning in Maanderzand in Ede, dicht bij haar zoon.  

Ook Baukje Dam heeft na een tijdelijk verblijf in Heyendaal een 

nieuwe woonplek gevonden, in Villa Oosterveld in Elden.  

We wensen beiden alle goeds toe op hun nieuwe woonplek. 

 

Bericht van overlijden 

Op 4 februari 2024 is ons gemeentelid Henk Huiberts overleden. 

Hij was ‘de buurman’ van de kerk als bewoner van het huis naast de 

begraafplaats.  

Hij woonde al in dit huis toen je nog vanuit de tuin van het huis over 

de akkers de toren van Elst kon zien. Hij heeft veel zien veranderen in 

Driel. 

Met heel veel plezier praatte Henk over auto’s. Auto’s waren niet 

alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Bij het afscheid in het 

crematorium werd ook gesproken over zijn behulpzaamheid en 

handigheid. Je kon hem altijd vragen om te helpen bij een klus. De 

laatste jaren hielp hij zijn vrouw ook veel: ze deden samen het 

huishouden. Henk is 85 jaar geworden.  

Moge de Heer zijn vrouw Dinie, kinderen en kleinkinderen troosten in 

hun verdriet en gemis van echtgenoot, vader en opa. 
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GEBED UIT DE TRADITIE 
 

 
 

Voor de grote vasten  

Heer en Meester van mijn leven, 

bewaar mij voor een geest van luiheid, 

moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat. 

Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid, 

nederigheid, geduld en liefde. 

Ja, mijn Heer en mijn Schepper, 

doe mij mijn eigen fouten zien 

en niet mijn broeder veroordelen; 

want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 
                                     (gebed van Efraïm de Syrië) 

 

40-DAGENTIJD 

 

Paasgroeten voor gevangenen 

In verband met het vroegtijdig inzenden van de paasgroeten  

was de jaarlijkse paasgroetenactie al op 18 februari na de kerkdienst. 

 

Sobere maaltijd – 5 maart 2024  

Op dinsdag 5 maart staat er om 18.00 uur 

een sobere voedzame warme maaltijd  

voor u klaar in Ons Gebouw. Dit jaar vragen 

we een bijdrage van € 4,- voor de maaltijd:  

voor de onkosten én voor het ziekenhuis in Passe Catabois in Haïti. 

 

Graag zo snel mogelijk voor deze maaltijd opgeven bij de scriba  

Joke van der Borg of via de intekenlijst in de kerk. 
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 UITNODIGING OM MEE TE DOEN – HERHALING 

 

Zie ook het kerkblad van februari 2024 
 

 

Wie doet er mee in de 40-dagentijd? 

1. Wie wil zingen in de zanggroep voor de Stille Week, 28-30 maart 

(dit jaar in De Vloedschuur) 

2. Wie wil helpen met het versieren van de Palmpasenstokken op 

donderdag 21 maart? 

 

Wie doet er mee met de voorbereiding van:  

- de Ontmoetingszondag met De Vloedschuur op 7 april 2024 – dit 

wordt een Taizéviering! 

- de Hemelvaartdienst op 9 mei 2024; 

- afsluiting van het seizoen op 7 juli; 

- de startzondag  op 1 september 2024. 

 

Wie doet er mee met de Oecumenische Commissie? 

Gezocht: iemand die namens de PG Driel aan de commissie wil 

deelnemen. 

 

Voor alle deze activiteiten: het is nooit te vroeg om je op te geven! 

Aanmelden bij ds. Ella Kamper 

 

MEDITATIEKRING 

 

Op donderdagavond 14 maart kunt u/kun jij komen 

mediteren in Ons Gebouw. We beginnen om 20:00 uur  

en het duurt ongeveer een uur. Na aandacht voor de 

ademhaling en ontspanning volgt er een meditatievorm.  

Van harte welkom!  
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KOFFIE-INLOOP WOENSDAGOCHTEND  

 

Van harte welkom! Gezellig zo in de winter, om tijdens de koffie-inloop 

elkaar weer te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot  

van een lekker bakkie koffie of thee. Om gewoon bij te kletsen over 

bijvoorbeeld actuele dingen, iets leuks/moois, 

met natuurlijk alle ruimte om ook iets serieus 

met elkaar te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?  

Kom gerust eens langs!  

Woensdag 13 maart: 10:30-12:00 uur  

in Ons Gebouw.  

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee!  

Gastvrouw en gastheer zijn Mienie en Paul Baart. 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit! 

 

VAN DE WERKGROEP VIS 

 

Kruisweg-wandeling 

Zaterdag 9 maart, 14.00-17.00 uur,  

Bergharen 

 

Op de tweede zaterdag in maart is  

er gelegenheid een Kruisweg te bidden, zoals het ooit de bedoeling 

was van kruiswegen. ‘De Kruisweg bidden’ is een meditatieve wijze 

om dicht bij de kruisweg van Jezus te komen en deze te verbinden 

met ons eigen leven.  

Onder leiding van ds. Ella Kamper (PG Driel en Vloedschuur- 

gemeente Heteren) gaan we de Bergharense Kruisweg lopen, langs 

14 staties die de kruisweg van Jezus verbeelden vanaf zijn 

gevangenneming tot zijn graflegging.  

Bij elke statie is er een korte lezing, een gebed, een lied en stilte.  
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De 14 staties in Bergharen 

zijn gemaakt door de 

kunstenaar Jac Maris 

(1900-1996) en staan in 

een grote cirkel op de 

Kapelberg, rond een kapel 

die aan Maria is gewijd. 

 

Zaterdag 9 maart,  

14:00-17:00 uur.  

We verzamelen bij de 

kapel op de Kapelberg, 

Molenweg 55, Bergharen. 

 

Heilige natuur en ecologische bekering 

Zaterdag 6 april, 10.00-16.00 uur, Zendingslokaal, Hemmen 

 

In 2022 publiceerde de beroemde Britse theologe 

Karen Armstrong haar boek De heilige natuur. 

Hierin zet zij uiteen hoe we onze relatie met onze 

natuurlijke omgeving kunnen herstellen. Zij gaat in 

haar boek uit van de gebroken relatie van de 

westerse mens met de natuurlijke omgeving. 

Volgens Armstrong komt deze gebrokenheid onder 

andere voort uit het idee dat de mens boven de 

schepping staat en de aarde moet onderwerpen. In 

haar boek probeert zij, ook vanuit andere tradities, 

een antwoord te formuleren op deze huidige crisis. Daarvoor is een 

verandering in voelen, denken en handelen noodzakelijk. 

Op zaterdag 6 april staat het boek van Armstrong centraal. In de 

ochtend gaat Marga Zwiggelaar op het boek in en legt zij een verband 

met andere initiatieven vanuit het christelijk perspectief (Groene 

Kerken, Laudato Sí, etc.). We gaan met elkaar in gesprek over wat 

een zogenoemde ‘ecologische bekering’, onze verbinding met de 

natuur, voor onszelf kan betekenen.  
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Na de lunch gaan we ons daadwerkelijk verbinden met onze 

omgeving tijdens een wandeling van circa 1,5 uur. 

Dominicanes Marga Zwiggelaar houdt zich al vele jaren bezig met 

natuur, milieu en klimaat, o.a. als ambassadeur voor Laudato Sí, 

de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over de samenhang 

tussen klimaat, duurzaamheid en armoede wereldwijd. 

Stiltedag 

Zaterdag 20 april, Protestantse Kerk, Driel 

 

Stilte. Een schaars goed in onze moderne wereld. Durven we het nog 

wel aan om stil te zijn en naar binnen te keren? Vaak komt het er niet 

van. Toch is stilte essentieel om de weg naar je hart, je diepste bron, 

te vinden te midden van het lawaai van alledag.  

Wij volgen op deze stiltedag hetzelfde dagritme als de kloosterzusters 

van de communiteit van Crandchamp (Zwitsterland): het is een 

afwisseling van persoonlijk gebed, contemplatie, afgewisseld met 

activiteiten als de maaltijd bereiden en creatief werk, voor een groot 

deel in stilte. In de middag is er een Lectio Divina (aandachtige 

bijbellezing) en een stiltewandeling. Na de avondmaaltijd is er een 

meditatie. 

De hele dag stilte? Soms lukt dat niet en kan het belangrijk zijn om 

wel te spreken. Spreken kan in het verlengde liggen van de verstilling 

op deze dag. Er is altijd een gesprek mogelijk met de begeleiding, of 

al wandelend met een andere deelnemer. Het mooiste is om de hele 

dag mee te maken. In overleg kunt u wat later komen of wat eerder 

weggaan. 

Ds. Ella Kamper leidt de stiltedag. Zij is predikant van de PG Driel 

en de Vloedschuurgemeente. Het maximumaantal deelnemers 

aan deze stiltedag is 15. 
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Een nieuw seizoen … 

Ten slotte een vraag aan u, als belangstellende bezoeker van onze 

VIS-activiteiten. Het jaar is dan wel net begonnen, maar het VIS-

seizoen is al aan zijn tweede helft bezig. Ondertussen zijn we alweer 

druk bezig om een programma voor het volgende seizoen samen te 

stellen. Heeft u een tip of een idee? Iets wat u graag zou doen, of 

waar u meer over zou willen horen of zien? Wij horen het heel graag 

van u! U kunt uw ideeën kwijt bij de vertegenwoordiger van de 

werkgroep in uw eigen kerk.  

U kunt zich voor alle activiteiten opgeven met het vertrouwde formulier 

dat u vindt in het Gele Boekje, via aanmeldengeleboekje@gmail.com, 

of bij een van de werkgroepleden. Wilt u bij het aanmelden 

doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, met 

hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? 

Namens de Werkgroep VIS, 

Hans Brinkman 

 

KERKBALANS 2024 

 
Hierbij willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de  

Actie Kerkbalans 2024 van harte bedanken. We zijn heel blij met alle 

vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en opgehaald, en met 

de gemeenteleden die de gehele logistiek hebben gecoördineerd.  

En natuurlijk ook hartelijk dank aan alle gemeenteleden die het 

formulier met de toezegging en de machtiging hebben ingevuld. 

 

In totaal is op het moment van schrijven (medio februari) iets meer 

dan € 34.000,- toegezegd voor het jaar 2024. Dat is ongeveer gelijk 

aan het bedrag dat in 2023 is toegezegd en binnengekomen. We zijn 

dankbaar voor ieders inzet en ieders bijdrage in het kader van de 

Actie Kerkbalans. 

  

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Leenderd van der Deijl 

 

mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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UITGANGSCOLLECTES 

 

3 maart: Plaatselijk diaconaal werk 

 

10 maart: Stichting Hulp Haïti – Passe Catabois 

Zo veel hulpverlening is er nodig in de wereld waar mensen huis en 

haard moeten verlaten omdat er oorlog is. Zo veel organisaties die 

zich voor mensen in verschillende landen inzetten en geld inzamelen. 

De diaconie probeert verschillende acties te ondersteunen.  

Toch is er ook de Stichting Hulp Haïti Driel die onze aandacht vraagt.  

De doelstelling van deze stichting is ondersteuning 

van het medisch project in Passe Catabois. Ook 

zijn zij actief op het gebied van verbetering van de 

leefomstandigheden in dit gebied.   

Zoals we in de nieuwsbrief van december 2023 

lezen is Rob Hulshuizen na een korte periode in 

Driel weer naar Haïti vertrokken om het werk daar 

weer op te pakken. Anne-Marie, die nu in Heteren woont, zal intrede 

doen in het bestuur van de stichting. Zij heeft meerdere contacten in 

Haïti. Zij weet daardoor waar behoefte aan is. Een belangrijke taak,  

en zij heeft een korte lijn met Rob, waardoor de communicatie 

tussen beide landen goed verloopt. 

Mooi toch om de mensen die voor de stichting actief zijn met deze 

collecte te ondersteunen. Meerdere keren per jaar staat dit doel op het 

collecterooster vermeld. Op 5 maart is ook de opbrengst van de 

sobere maaltijd deels bestemd voor dit project. Kunnen we samen 

voor een mooie opbrengst zorgen? We houden u op de hoogte van de 

besteding ervan. 

17 maart: Stichting Kruispunt  

DAKLOOS – THUISLOOS 

Hoe is het om dakloos te zijn? Dat is voor ieder mens anders. 

Sommige mensen ervaren weinig perspectief op een ander bestaan. 

Anderen ervaren hoop en zien een nieuw leven voor zich. Iedere 

bezoeker van Kruispunt heeft zijn of haar eigen verhaal. Verhalen 

waar de mensen van Kruispunt naar luisteren. 
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EEN BEZOEKER 

Joris zit meestal stil in een hoekje, wil het liefst met rust gelaten 

worden. Hij hoort stemmen in zijn hoofd, maar de onze hoort hij 

meestal niet. In een zeldzaam potje rummikub blijkt hij verrassend 

goed te zijn. En vanuit het niets begint hij over zijn leven te vertellen, 

haalt foto’s van zijn kinderen uit zijn zak en laat ze zien. “Bedankt voor 

de gezelligheid”, zegt hij als hij weggaat. Een klein wondertje: er was 

even contact. 

Laten we ook, door deze collecte te ondersteunen, voor deze groep 

mensen een lichtpuntje zijn. 

24 maart: Stichting Edukans  

Kinderen in nood 

Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school, vaak door 

conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel 

belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Op school vinden ze 

steun bij elkaar. School geeft structuur en houvast, en helpt bij het 

verwerken van trauma’s. Help jij mee? 

Dit is één project van de stichting die we als diaconie, met uw hulp, 

graag ondersteunen. 

31 maart: Kerk in Actie | Werelddiaconaat | Colombia 

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en 

gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 

kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor 

werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen 

bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector. 

Via het programma ‘Werelddiaconaat’ van Kerk in Actie steun je 

kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van 

werk. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
 

7 april: Voedselbank 
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AFSCHEID 

 

Dan was het in januari zover: afscheid nemen van de diaconie. De 

allerlaatste vergadering met een lekkere appeltaart van Louisa, zo lief. 

Een vreemd gevoel, een vergadering 

samen met onze opvolgers, Cora en 

Arlette. Je bedenkt dan: de laatste keer 

in deze groep. Een groep mensen 

waarmee je veel gedeeld hebt.  

Dank aan allen voor de fijne sfeer, alle 

hulp bij de activiteiten; samen hebben 

we het gefikst.  

 

Ook de kerkenraadsvergaderingen heb 

ik als positief ervaren. Hartelijk dank 

voor het meedenken met het werk van de diaconie.   

Dank voor de mooie woorden in de afscheidsdienst, de gedichten- 

bundel met prachtige platen en dank aan iedereen die ik die dag niet 

meer heb gesproken, maar op wie ik altijd een beroep kon doen.  

 

Nu even wennen aan geen post meer, geen mailtjes, geen appjes, 

geen … 

Wel een tijd die me veel voldoening gaf. Rest mij nog om de nieuwe 

diakenen veel inspiratie, maar ook zeker veel plezier in dit belangrijke 

werk toe te wensen. 

 

Hartelijke groet, 

Bep 
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UIT DE REGIO 

 

UITNODIGING 

Regionale Ontmoetingsdag Kerk en Israël: woensdag 6 maart 2024 

in kerkelijk centrum De Zonnebrink, Zonnebrink 61, Winterswijk 

De dag staat open voor alle belangstellenden. 

 

Programma: 

10.30 uur:  Ontvangst met koffie/thee 

11.00 uur:  Welkom door de voorzitter ds. Henk Boonen 

Lezing door prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar                 

interreligieuze dialoog: “Jonathan Sacks, De zondebok – een 

oeroud mechanisme” 

12.45 uur: Lunch in De Zonnebrink 

13.30 uur:  Mirjam Schwarz en Henk Vis wandelen in twee groepen  

  naar de Synagoge Winterswijk en naar monumenten ter       

nagedachtenis van de omgekomen joden in de Tweede 

Wereldoorlog. Na een uur wisselen we van groep. 

15.30 uur: Afsluiting 

 

De kosten voor deze dag bedragen € 27,50 (incl. lunch, koffie/thee); 

ter plaatse contant te voldoen. Wij gaan ervan uit dat u dit zelf kunt 

betalen of kunt declareren. Is dit bedrag een bezwaar, laat het ons 

weten en schroom niet om toch te komen. 

Aanmelden vóór 1 maart 2024 bij dhr. D. Roos (voor zijn gegevens: 

zie het kerkblad) 

 

Vragen? Neem contact op met ds. Henk Boonen 

(voor zijn gegevens: zie het kerkblad)                                                   

Als u met de auto komt, zijn er diverse mogelijkheden om op 

loopafstand van De Zonnebrink in het centrum gratis te parkeren.  

Het NS-station ligt op ongeveer 10 minuten lopen vanaf kerkelijk 

centrum De Zonnebrink. 

 

Met vriendelijke groet, Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël 

Gelderland Zuid en Oost, ds. Henk Boonen, voorzitter 
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OPROEP VAN DE CLASSIS GELDERLAND ZUID EN OOST 

Geachte heer, mevrouw,  

Heb jij een al dan niet professionele ervaring op het gebied 

van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van 

complexe financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Heb jij 

inlevingsvermogen en ben jij communicatief vaardig? Wil je jouw 

talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk in Gelderland? 

Dan kom je als geroepen! 

Centraal staat de kerkordelijke taak van toezicht, maar daarnaast is 

het steeds belangrijker om mee te werken aan de blijvend goede zorg 

voor de 'financiële/bestuurlijke zaken’ van ruim 150 gemeenten en 

diaconieën. Het is een mooie uitdaging.  

Ben je geïnteresseerd in de vacature en wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Cees Hovius (voorzitter van CCBB-

Gelderland). Hij vertelt je er graag meer over en is bereikbaar per  

e-mail of per telefoon (voor de gegevens: zie kerkblad). 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Classicaal College voor de Behandeling van 

Beheerszaken Gelderland 
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Voor ouders en kinderen (basisschoolleeftijd) én 

grootouders met kleinkinderen! 
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VOOR DE JEUGD 

Hoi allemaal, 

De 40-dagentijd is inmiddels begonnen en we zijn bezig 

met het project: Wat goed dat jij er bent! 

We vieren de nabijheid van andere mensen en van God 

in ons leven. In de verhalen ontdekken we elke week 

weer wat het betekent om er niet alleen voor te staan.  

Hebben jullie de 40-dagenkalender thuis al opgehangen? Zo kun je 

elke dag zien hoelang het nog duurt tot Pasen en elke dag een leuke 

opdracht doen.  

 

Kliederkerk zondag 10 maart 

Op 10 maart hebben we weer een Kliederkerk gepland voor de 

gezinnen uit Driel en Heteren. Dit keer is het in De Vloedschuur in 

Heteren, met als thema: ‘Geef maar door!’  

We starten om 12:00 uur. Opgeven kan bij mij. Zie ik je dan? 

  

Palmpasenstok versieren donderdag 21 maart 

En kom je ook je Palmpasenstok versieren in Ons 

Gebouw op donderdag 21 maart vanaf 14.30? 

Je hoeft alleen maar een Palmpasenstok mee te nemen.  

 

Palmpasenoptocht zondag 24 maart 

Doe mee met de optocht op 24 maart. Om 11.00 uur vertrekken we  

bij Ons Gebouw. Vlak voor de optocht krijg je een broodhaantje voor 

op de stok. 

 

Kinderpaaswake zaterdag 30 maart  

En dan nog iets: kom je ook bij de Kinderpaaswake op 

zaterdag 30 maart om 18.30 in de kerk? 

In de Kinderpaaswake gaan we met Jezus van 

Palmpasen naar de Paasmorgen. 

We horen het verhaal, we zingen een lied, we 

luisteren naar muziek en we spelen mee. 
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Paasviering – gezinsdienst op zondag 31 maart 

Dan komen jullie toch ook? 

 

Groeten van Elske Quakkelaar 

(jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

 

PUZZEL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeugdouderling@pkndriel.nl
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VERTEL EENS …  

In de rubriek ‘Vertel eens …’ ga ik (Coosje Haan) met mensen uit ons 

midden in gesprek over iets wat ze graag doen, waar hun hart ligt en 

wat ze met plezier willen delen. Vandaag is dat Liesbeth van 

Barneveld, bij een aantal van ons vooral bekend als voorzitter en een 

van de sopranen van Koor Impuls uit Driel. 

 

“Ik vind het fijn om met elkaar iets moois neer te zetten” 

‘Zoek je een plek om lekker te kunnen zingen en wil je een veel-

kleurige groep mensen leren kennen? Kom dan bij Koor Impuls!’  

Dit is geen letterlijk citaat, maar wel iets wat indertijd voor Liesbeth 

gold. Want een koor kan een plezierige, nieuwe ingang zijn, 

bijvoorbeeld in de kerk, hier in Driel de protestantse gemeente, 

waarmee het koor een warme band heeft. Een voorwaarde is dat 

overigens niet, want Impuls is geen ‘kerkkoor’. Leden komen ook uit 

andere hoeken van Overbetuwe. 

Hoelang woon je zelf al in Driel? 

“In 2008 ben ik hier met Sander, mijn man, komen wonen. We 

begonnen antikraak, boven de firma Scheers in de Korte Molenstraat. 

Drielenaren kennen dat wel. Na een jaar konden we verhuizen naar 

een huis in de nieuwbouwwijk, achter de Grote Breeken. Daar woon ik 

nog steeds.”  

Het moest destijds een nieuwe start worden met z’n tweeën; de 

kinderen waren intussen volwassen, die woonden allang op zichzelf. 

Maar het liep anders, want Sander werd ernstig ziek. Nog geen drie 

maanden later overleed hij.  

Lichtstraaltje van Boven 

In die tijd ervoer Liesbeth extra wat contact waard is en hoe waardevol 

het is als dat verder gaat dan een groet vanaf de overkant van de 

straat. “Ik kende in onze wijk nog maar amper iemand. Ik liep daar met 

de hond, dat scheelde wel iets, maar mensen wisten helemaal niet 

wat er bij ons thuis gaande was. Ook met de kerk hadden we (nog) 

geen band. Daarom was het zo bijzonder dat precies op de dag dat 

wij die schokkende diagnose kregen de dominee (Ella) onverwacht 
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aan de deur stond, om kennis te maken. Hoe verwarrend ook, voor mij 

voelde dat als een lichtstraaltje van Boven. Het was moeilijk en fijn 

tegelijk. Net als dat er aan het eind van dat verdrietige jaar nieuw 

leven in ons gezin kwam, omdat er een kleinzoon geboren werd. Dat 

heb ik als troost ervaren.” 

Meehelpen en aanschuiven 

Langzaamaan ontstonden er nieuwe contacten, ook via de kerk- 

gemeenschap. “Ik begon mee te helpen met dingen die werden 

georganiseerd, zoals de rommelmarkt. Kleding helpen uitzoeken.  

Dat was wel wat voor mij, ik heb in het verleden zelf kleding gemaakt, 

voor mijzelf en voor de kinderen, en jarenlang naailessen gegeven.” 

Van het een kwam het ander.  

“Op een ochtend was ik op de koffie bij iemand die op koor Impuls zat. 

Zij vroeg me of ik eens mee wilde naar de wekelijkse repetitie op 

woensdagavond in Ons Gebouw. Dat maakte me nieuwsgierig.”  

Was zingen nieuw voor jou? 

Ze lacht. “Nee joh, mijn moeder zat op een koor en ook mijn oma, die 

kon echt gálmen! Ik hoor haar nog: die vibraties …!”  

Zingen was haar dus vertrouwd, maar zomaar binnenstappen bij zo’n 

bestaand koor … “Ik heb toen gemerkt hoe fijn het is als 

iemand je meeneemt, je wegwijs maakt, je bijvoorbeeld 

uitlegt hoe zo’n koormap werkt die je dan ineens voor je 

neus krijgt.”  

Voor haar is het een van de kenmerken van Impuls: je kunt zo 

aanschuiven, de sfeer is hartelijk.  

Alles wat ademt 

Intussen is ze al meer dan zeven jaar lid, sinds 2020 ook als 

voorzitter. Ze houdt ervan om dingen te regelen, te coördineren. Een 

van haar ‘taken’ is dat ze oog houdt voor de onderlinge betrokkenheid, 

het wel en wee van de leden. En de blik naar buiten.  

“Op de woensdag na 7 oktober – de inval van Hamas in Israël – heb ik 

de repetitieavond geopend met een liedtekst: ‘Alles wat ademt’ (zie 

volgende pagina).  
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Ik wist het niet, maar Impuls had dat lied ooit zelf gezongen, nog voor 

mijn tijd. Dat kwam dus verrassend samen, dat vond ik zo mooi.”  

Vrede is ver verder dan ooit 

Zo dicht bij huis rusten de wapens nooit 

Wat heeft de angst met ons gedaan 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan  

 

Macht speelt met macht een dodelijk spel 

Bang voor elkaar dreigen ze met de hel 

Leer nu of nooit samen te gaan 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan 

 

Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan 

De machten spelen een spel met de dood 

Beide vrezend een ontmoeting in de hel 

 

And there'll be a new meaning 

To live and let live 

 

Laat alles wat ademt in vrede bestaan 

        (Rob de Nijs, 1985) 

Polenreizen 

Wie Impuls zegt (en er iets meer van afweet) zegt ook: Polen. Met een 

aantal Poolse gemeenschappen bestaan warme banden, en er zijn 

sinds de jaren 90 diverse uitwisselingen geweest. Zelf heeft Liesbeth 

nog geen Polenreis meegemaakt, want de laatste was in 2015. 

“Koorleden die er al langer op zitten – en dat zijn er een heleboel – 

kunnen daar enthousiast over vertellen.” (zie ook www.koor-impuls.nl) 

Repertoire 

Heeft Impuls een speciaal repertoire? Hier moeten we allebei even 

over nadenken. “Je zou het gospel, praise, kunnen noemen. Maar ook 

liederen uit andere christelijke tradities komen aan bod. Het is 

gevarieerd, voor elk wat wils. We zingen in het Nederlands en in het 

Engels.” Typerend voor het koor is ook dat iemand die in de week 

voorafgaand aan de repetitie jarig was een lied mag kiezen.  

“Dan merk je dat er echte favorieten bij zitten, bijvoorbeeld ‘Heer, ik 

kom tot U’, ‘Ga met God’ of ‘Nearer, my God, to Thee’.” 

http://www.koor-impuls.nl/
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Sinds 2010 staat het koor onder leiding van dirigent Gertjan Goeree. 

“Een tijdlang hadden we een vaste pianist. Dat was fijn, Gertjan kon 

zich toen helemaal richten op het zingen. Nu moet hij het allebei doen: 

ons begeleiden én dirigeren. Dat gaat goed, maar het is natuurlijk niet 

ideaal.”  

→ Mocht iemand nu denken: ‘Ik wil Impuls wel op de piano begeleiden’, 

neem dan vooral contact op (mag ook via onderstaand mailadres). 

Het vrijwel voltallige koor Impuls in 2022. Liesbeth staat op de achterste rij, 3e van links. 

 

Is het een aanrader, zingen bij Impuls? 

Ze hoeft niet lang na te denken en komt meteen met een heel rijtje.  

“Ik noemde al de sfeer. We komen om te zingen, maar zéker ook voor 

de gezelligheid. De verbondenheid. Je leert heel verschillende 

mensen kennen. En o ja, het is goed voor je lichaam.” Hoe? “Door te 

zingen leer je je adem goed te gebruiken, te reguleren. Dat is goed 

voor je longconditie en je hartslag, om maar iets te noemen.”  

Een aanrader dus. En: nieuwe leden zijn welkom. “We hebben 

natuurlijk altijd bassen, tenoren, alten en sopranen nodig.”  

Bartimeüs Doorn 

Tot slot vertelt ze hoe ze geniet van zingen, van het oefenen thuis en 

tijdens de repetities en natuurlijk van de koorbijdrage aan kerkelijke 

vieringen, een paar keer per jaar. Niet alleen in Driel (zoals dit jaar 

onder meer op de Pinksterzondag), maar ook elders, bijvoorbeeld in 

Bemmel, of Doorwerth.  
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“Maar vooral als we te gast zijn bij Bartimeüs in Doorn. Dat vind ik 

heel speciaal. Hoe enthousiast de mensen daar meeklappen, 

meedoen, sommigen op trommeltjes, dat is echt een feestje! Ik vind 

het fijn om met elkaar iets moois neer te zetten. Dat we met z’n allen 

trots kunnen zijn.” 

 

Dank, Liesbeth, voor je gastvrijheid en je verhaal! 

 

Ook iets te delen? Leuk! Neem gerust contact met me op:  

Coosje Haan (voor de gegevens: zie het kerkblad)) 

 

JAARLIJKSE BOEKENMARKT IN DRIEL 

 

Ook dit jaar vindt de jaarlijkse boekenmarkt plaats in Driel. Evenals de 

vorige keren worden dat twee dagen. U bent welkom op: 

• vrijdag 22 maart van 16.00 tot 20.00 uur; 

• zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

Zoals u van ons gewend bent is het 

aanbod van boeken weer groot en de 

sortering uitmuntend, evenals de koffie. En 

denk nou niet dat de keuze op zaterdag 

minder is dan op vrijdag, want wij vullen de 

voorraad continu aan. 

Kortom, komt allen naar de boekenmarkt in 

de kerk en in Ons Gebouw, Kerkstraat 8 

te Driel! 

De opbrengst van de boekenmarkt wordt 

besteed aan goede doelen, zoals 

bijvoorbeeld de instandhouding van ons 

mooie monumentale kerkgebouw.  

 

Mocht u nog mooie boeken overhebben die u een tweede leven gunt, 

dan nemen wij die graag van u aan. In dat geval kunt u contact 

opnemen met Dick Huiskamp (gegevens: zie het kerkblad). U kunt de 

boeken ook zelf brengen op vrijdagochtend 22 maart, wanneer onze 

sorteerders de boekenmarkt aan het voorbereiden zijn. 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

 

Dinsdag 5 maart: sobere maaltijd om 18:00 uur, in Ons Gebouw 

 

Woensdag 6 maart:  Regionale Ontmoetingsdag Kerk en Israël 

10:30-15:30 uur, Zonnebrink 61, Winterswijk 

 

Zaterdag 9 maart: Kruisweg-wandeling (VIS): 14:00-17:00 uur 

Verzamelen bij de kapel op de Kapelberg, Molenweg 55, Bergharen 

 

Zondag 10 maart: Kliederkerk 12:00-14:00 uur 

in De Vloedschuur in Heteren 

 

Woensdag 13 maart: Koffie-inloop,  

10:30-12:00 uur in Ons Gebouw 

Gastvrouw en gastheer: Mienie en Paul Baart 

 

Donderdag 14 maart: meditatiekring,  

20:00 uur In Ons Gebouw 

 

Donderdag 21 maart: Palmpasenstokken versieren, 

14:30 uur in Ons Gebouw 

 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart: Jaarlijkse Boekenmarkt in de kerk en 

Ons Gebouw (vr 16:00-20:00 uur, za 10:00-12:00 uur) 

 

Zondag 24 maart: Blije Kerk-concert: Passieconcert Mnemosyne 

kamerkoor, 14:30 uur in de R.K. Maria Geboortekerk, Driel 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw.  

Wil je hiervan gebruikmaken, dan kun je contact opnemen met  

Cora Camps (voor haar gegevens: zie het kerkblad). 

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, 

dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul 

Baart en het wordt geregeld.  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer.  

(Voor hun gegevens: zie het kerkblad) 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 

3 maart      fam. Bloed 

10 maart  fam. Van Merkerk 

17 maart  fam. Baart 

24 maart  fam. Roeleveld 

31 maart  fam. M.C. de Langen  

7 april  fam. Bloed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ voor het aprilnummer van dit kerkblad graag inleveren uiterlijk  

19 maart bij Coosje Haan via ontmoetingdriel@gmail.com 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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BIJ DE DIENSTEN 

 

De lezingen die hieronder genoemd worden komen uit het 

Oecumenisch Leesrooster, dat eens per drie jaar wordt opgesteld 

door de Raad van Kerken.  

Een leesrooster is een handreiking voor diensten in de kerk. Het biedt 

de mogelijkheid van een doorgaande lezing uit met name de 

evangeliën. Soms is er ook een doorgaande lezing uit het Oude 

Testament in de alternatieve lezing. Het is waardevol om 

opeenvolgende verhalen te lezen in de diensten.  

 

Niet in iedere kerkelijke traditie is een leestrooster en niet iedere 

voorganger gebruikt een leesrooster. Naast een leesrooster is het 

altijd mogelijk om per zondag zelf een keuze te maken uit de vele 

lezingen in de Bijbel. Omdat het ook waardevol kan zijn om een lezing 

te kiezen bij de actualiteit. 

Daarom worden de lezingen die hieronder vermeld staan niet altijd in 

de kerkdiensten gebruikt. De voorgangers hebben een keuze: lezen 

volgens het leesrooster of een eigen keuze. 

 

In deze 40-dagentijd komen de lezingen uit het Marcus- en het 

Johannes-evangelie. 

Het leesrooster in het kerkblad wil ook een uitnodiging zijn om de 

tussenliggende verzen zelf thuis te lezen. 

 

25 februari 1 Koningen 19:9-18  Marcus 9:2-10 

3 maart  Exodus 20:1-17   Johannes 2:13-22 

10 maart  Jozua 4: 9 – 5:12  Johannes 6:4-15 

   Dienst van Schrift en Tafel 

17 maart  Jeremia 31:31-34  Johannes 12:20-33 

24 maart  Jesaja 50:4-7   Marcus 11:1-11 

   Palmzondag met om 11.00 uur Palmpasenoptocht 

31 maart  Jesaja 25:6-9   Johannes 20:1-18 

   Gezinsdienst met medewerking van het koor YES  
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Diensten in de Stille Week 

 

Donderdag 28 maart  Witte Donderdag 

Lezingen: Exodus 12:15-20,  Marcus 14:17-31, Marcus 14:32-42 

 

In deze viering gedenken we dat Jezus met zijn leerlingen in 

Jeruzalem voor de laatste keer samen aten. We vieren het avondmaal 

met het ongedesemde brood van de uittocht en wijn of druivensap. 

 

Vrijdag 29 maart  Goede Vrijdag 

Lezingen: Exodus 12:21-28, Johannes 18 en 19 

 

In deze viering staat het lijdensevangelie zoals Johannes ons dat 

heeft doorgegeven centraal.  

 

Zaterdag 30 maart  Stille Zaterdag / Paaswake 

Lezingen: Genesis 1:1-5,  Exodus 14:15-26, Jesaja 12:1-6 

Marcus 10:32,34,  Kolossenzen 1:12-20, Marcus 16:1-8 

 

De Paaswake is van oorsprong een hele nacht van waken. In het 

waken worden er afgewisseld Bijbelverhalen verteld en wordt er 

gebeden, gezongen en gezwegen. Deze oorsprong is terug te vinden 

in de hoeveelheid bijbellezingen tijdens deze viering. Van de 

Paaswake gaan we over naar de Paasmorgen. Het binnenbrengen 

van het licht van de Paaskaars maakt deze overgang zichtbaar. 

Ook op deze Paaswake-avond gedenken we met brood en wijn. We 

gedenken de eerste maaltijd waarbij Jezus als de Opgestane Heer 

ons in de tekenen van brood en wijn nabij is. We vieren de maaltijd na 

de aankondiging van de Opstanding.  

 

Zondag 7 april: Ontmoetingszondag 

Vloedschuurgemeente met de PG Driel 

Op zondag 7 april is er een gezamenlijke 

dienst in Driel. Dit wordt een Taizéviering: 

eenvoudig, veel zingen, stilte, gesprek en gebed. 
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KERKDIENSTEN 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 
 

Zondag 3 maart  

Voorganger     : Ds. P. Kamper 

Organist     : Freek Withaar 

Uitgangscollecte     : Plaatselijk diaconaal werk 

Koffieschenken     : Marijke en Fred Vols 

 

Zondag 10 maart :     Dienst van Schrift en Tafel     

Voorganger     : Ds. P. Kamper 

Organist     : Freek Withaar 

Uitgangscollecte     : Stichting Hulp Haïti Driel 
        

Zondag 17 maart  

Voorganger     : Ds. B. Grandia, Doesburg 

Organist     : Freek Withaar 

Uitgangscollecte   : Stichting Kruispunt 
 

Zondag 24 maart :      Palmzondag 

Voorganger     : Ds. E. de Waard, Doorwerth 

Organist     : Jaap van der Spek 

Uitgangscollecte     : Stichting Edukans 

 

Donderdag 28 maart : Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel 

         20:00 uur in De Vloedschuur 

Vrijdag 29 maart :       Goede Vrijdag 

          20:00 uur in De Vloedschuur 

Zaterdag 30 maart :      Paaswake, Dienst van Schrift en Tafel 

          22:00 uur in De Vloedschuur  

 

Zondag 31 maart :        Paaszondag, m.m.v. koor YES 

Voorganger     : Ds. P. Kamper 

Organist     : Henk Kiestra 

Uitgangscollecte   : Kerk in Actie | Werelddiaconaat | 

Colombia 

Koffieschenken   : Louisa en Wim Griffioen 

      


